
Viering rond de schrift 
10 januari 2021 om 10.00 uur 

Kerk van de Eenheid in Christus te Son 
 

 
Orgelspel 
 
In stilte bereiden we ons voor 
 
Aanvangswoord, aansteken van de tafelkaarsen 
Jezus werd gedoopt in de Jordaan. Op de scheiding tussen 
woestijn en een nieuw beloofd land. 
Geworteld in de geschiedenis van zijn volk zag Hij de hemel open 
gaan. De scheppende Geest van de oorsprong van hemel en aarde 
maakte een nieuw begin. Ondergedompeld in de Jordaan begint 
Hij zijn werk. 
Jezus is onze bron van levend water, water dat ons bezielt en 
sprankelt, dat ons doet groeien en bloeien. Water dat toekomst 
geeft aan de aarde en de mensen die haar bewonen. 
Ook wij zijn gedoopt en geroepen als kind van  God, en om vol 
van zijn Geest te bouwen aan een wereld als land van belofte, een 
land overvloeiende van melk en honing voor iedereen. 
Jezus gaat ons daarin voor, wij ontsteken nu de tafelkaarsen aan 
het licht van de Paaskaars, als teken dat Hij in ons midden is. 
 
Zingen: Lied Lb 207: 1 en 2 De trouw en goedheid van de Heer 



 
 

2 

2. O Christus, schone morgenster, 
wees met uw gunst ons hart niet ver; 
steek al uw lichten in ons aan, 
dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

 
Bemoediging 

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid en 
Die niet laat varen het werk van zijn handen 

 
Gebed van toenadering 

Hier zijn wij G’d, uw kinderen, 
Hier in de kerk en verbonden met de mensen thuis 
Zo zoeken wij uw aangezicht,  
soms voelen we ons verloren in deze grote wereld 
soms zijn we elkaar kwijt, zeker nu we fysiek afstand moeten 
houden. 
Breng ons bij elkaar, en bescherm ons door uw liefde, Amen 

 
Zingen: Lied Lb 100 vers 1 en 3 Juich Gode toe, bazuin en zing 

 
3 Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
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Kyrie en gloria 
Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de 
nood in de wereld en zijn Naam prijzen want zijn 
barmhartigheid kent geen einde, 
Laat ons bidden,……. 
 
Zingen: Lied Lb 304 Zing van de Vader die in den beginne 
 

 
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
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RONDOM DE SCHRIFT 
 
Gebed van de zondag 
Toen Jezus, uw mens, onderging 
In het water van dood en leven 
En de Geest op Hem neerdaalde, 
Hebt Gij Hem aangewezen, G’d 
Als uw geliefde Zoon. 
Help ons door uw Geest naar zijn stem te horen 
En in zijn voetspoor te doen 
Wat Gij van ons vraagt: 
Dan zijn ook wij mensen van uw welbehagen, Amen 
 
Eerste lezing:  Jesaja 55: 1 - 11 
 
Zingen:  Lied 335 Hoor het woord 

 
Evangelielezing Marcus 1: 1 - 13 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
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Zingen:  Lied Lb 526: 1 en 2  Juich voor de koning van de Joden 
 

 
2 Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Collecteafkondiging 
Collectedoel: SKIN Nederland - Kerk in Actie te Utrecht  
Rekening NL89ABNA0457457457 o.v.v. Migrantenkerken. 
 
 
Voorbede, stil gebed,  
 
Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Zingen: Slotlied Lb 538 alle verzen  Een mens te zijn op aarde 

 
 
2 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
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3 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
4 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
 
Wegzending en zegen 
 
Amen 
 
Orgelspel 
 


